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Onze Vader

Vrede begint 
waar de één zijn hand legt 
op de schouder van de ander; 
waar de kloof tussen groepen wordt overbrugd, 
waar men elkaar eerbiedigt,
waar men voor elkaar een hulp is in nood,
waar mensen voor elkaar als broers en zussen zijn.

Moeder Maria,
leer ons naar die vrede te leven 
die uw Zoon Jezus ons gegeven heeft. Amen

Die vrede van de Heer zij voor altijd bij U.

Ik geloof dat ieder mens meetelt in Gods ogen. 
Ik geloof in mijn eigen kracht. 
Ik geloof dat alles zijn betekenis heeft 
in het geheel van mijn leven 
en dat ik naar mensen toe kan gaan 
en van hen houden. 
Ik geloof dat leven is: 
in het spoor gaan van Jezus. 
Ik geloof in Gods Geest,
die waait waar Hij wil, 
waar goedheid en liefde groeit. 
Ik geloof dat God de diepste grond is 
van mijn bestaan. 
We zijn in Gods handen en dat is goed. Amen



We brachten het brood dat in een vorige viering 
gezegend werd hier in ons midden
Dit brood verzamelt aarde en zon en regen en het 
werk van vele mensenhanden.
Dit brood heeft ons kracht net zoals Maria kracht putte 
uit het leven van haar Zoon.
Dit brood doet ons mensen groeien en leven.
Het richt de vermoeiden op.
Het brengt verzadiging, tevredenheid en vreugde.

breken en delen horen er helemaal bij.
Want als we breken en delen brengt brengt dit brood 
ons samen
en geeft het ons kracht om weer op weg te gaan.
Dit brood reikt ons een schat van waarheid aan.
De waarheid dat alle mensen mogen leven met alle 
mensen.
Zo wordt ons dagelijks brood 
een teken van eerbied - in - waarheid,
naar het voorbeeld van
Jezus van Nazareth.

God, mag de Geest van Jezus in ons verder leven, 
vrede en vreugde schenken aan onze gemeenschap.
Mag wat Jezus heeft voorgeleefd 
nog steeds waar worden 
in onze gezinnen, 
in de gemeenschap waarin wij leven, 
in onze grote wereld.

Geef ons net als Jezus en maria veel liefde en geloof, 
wijsheid en levenskracht
en het vertrouwen dat Gij alles ten goede keert.
Zo willen wij tot U zingend bidden met de woorden 
zoals Jezus ons die geleerd heeft.


